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Word ook donateur! 

De legendarische reddingboot Gebroeders Luden is onlosmakelijk 

verbonden met de Waddenzee. Vanuit station Oostmahorn en later 

Lauwersoog zijn er bijna 1.000 mensen mee gered! In 1965 werd 

De Gebroeders Luden te water gelaten, is nog altijd in originele staat en behoort inmiddels tot het historisch 

varend erfgoed. Nadat de reddingboot in 2006 uit dienst ging, heeft de ‘Stichting tot behoud reddingboot 

Gebroeders Luden’ haar van de KNRM gekocht zodat het schip op Lauwersoog kon blijven en voor het publiek 

toegankelijk werd. Met de opbrengst van de tochten en met financiële hulp van onze donateurs en 

sponsoren, wordt de Gebroeders Luden door een groep enthousiaste vrijwilligers zorgvuldig onderhouden. 

Help ons mee het schip in goede conditie te houden en word donateur voor minimaal € 35,00 per jaar.  

Stuur een mail naar info@gebroeders-luden.nl of kijk op www.gebroeders-luden.nl 

   

 

 

 

 

Nieuwsbrief september 2023 

 
De Gebroeders Luden voor café Hammingh in Garnwerd 

 

Het komt niet vaak voor dat we gebeld worden voor een tocht van 

Wierumerschouw naar Lauwersoog (enkele reis). Met lunch aan boord graag. Op 

één dag van Lauwersoog naar Wierumerschouw en weer terug halen we net niet 

in verband met de sluistijden. Dus hebben we onze gasten bij café Hammingh in 

Garnwerd aan boord genomen. Het was prachtig weer en onze gasten genoten 

zichtbaar van de tocht en de lunch. Het Reitdiep is geen onbekend vaarwater voor 

ons en varen over het Reitdiep geldt ook voor onze zeerotten als een erg mooie 

tocht. Zachtjes glijden we tussen de weilanden door; de dorpen en de kerken 

herkennen we op afstand. In veel akkers zijn de aardappelen gepoot, de voren 

haaks op het water en gekromd over het glooiende land. We passeren het gemaal 

de Waterwolf uit 1920, één van de grootste in Nederland en nog altijd 

functionerend. In de oevers en op het water is het een drukte van belang met 

allerlei vogels. Vooral de Rietgors liet zich goed horen. Er is veel te zien en te 

horen; een tocht over het Reitdiep in het voorjaar is zeer aan te bevelen. 

Een erg mooi stukje van het Lauwersmeer is de Zoutkamperril. Dat is het laatste 

gedeelte voor dat je bij Zoutkamp bent. Hier staat het water zo ongeveer op 

hetzelfde niveau als het aanlsuitende weiland. Geen dijk, geen oeverwal; land gaat 

gewoon over in het water. En vaak liggen er van die mooie koeien aan de 

waterrand of zijn ze aan het pootje baden. Prachtig!                                  Rik Timmer 
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Gemaal de Waterwolf bij Electra 

Aardappelveld langs het Reitdiep 

 



 

 

  
 

Weemoed bij afscheid van 
reddingboot 
De vermaarde reddingboot Gebroeders Luden 

van de Koninklijke Nederlandse Redding 

Maatschappij (KNRM) is definitief weg uit 

Lauwersoog. Na 31 jaar trouwe dienst is de 

boot verkocht aan IJsland. 
 
LAUWERSOOG, 9 DEC. Vanuit 'De Boet', het 

dienstgebouwtje van de KNRM in Lauwersoog, kijkt 

Tjibbe Snieder over het water. Op de plek waar de 

Gebroeders Luden decennialang lag, dobbert nu de 

flonkerende Annie-Jacoba Visser, zijn van 

Schiermonnikoog afkomstige opvolger. Snieder was 

vanaf 1976 schipper op de Gebroeders Luden, tot aan zijn 

pensioen, afgelopen zomer. Hij voelt zich “best een beetje 

weemoedig” nu zijn oude schuit naar IJsland verhuist. 

“De Luden heeft altijd uitstekend voldaan”, zegt hij 

zachtjes. 

……. 

Snieder begroet Hans Westerberg, die het 
dienstgebouwtje binnenkomt. Westerberg is monteur bij 
de KNRM en een van de vrijwilligers ('opstappers') van 
het reddingsteam in Lauwersoog, dat voortaan met louter 
onbetaalde krachten werkt. “Dat soort mensen zijn 
moeilijk te vinden”, zegt Westenberg. “Er zijn er hier 
genoeg die kunnen varen, sturen of navigeren, maar er 
komt meer bij kijken. Wie wil er dag en nacht voor nop 
oproepbaar zijn? En er zitten ook enige risico's aan.” 
Westenberg spreekt uit ervaring: op 1 januari 1995 sloeg 
hij overboord, toen hij bezig was een zogenoemde 
stopzak aan de Gebroeders Luden vast te maken....... 

En hoe dat laatste is afgelopen, weten we maar al te goed. We 

zijn blij dat Hans nu nog steeds een actieve bijdrage levert aan 

het onderhoud van de Gebroeders Luden. 

Bovenstaande tekst is afkomstig uit de NRC van 9 december 

1996. Het gaat om twee gedeelten van het artikel dat terug te 

vinden is in het archief van de NRC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadat we een aantal jaar geleden midden in de zomer te kampen 

kregen met een grote motorstoring, hebben we een aantal keren 

een vaartocht uitbesteed aan de voormalige reddingboot Dr. Ir. S. 

L. Louwes. We hadden ook een keer zoveel aanmeldingen voor de 

midzomeravondtocht, dat we de Louwes er bij gevraagd hadden. 

De contacten bleven, en nadat Andreas Harrestein de boot 

overgedragen had aan Arnold Zuidema, werden er nieuwe ideeën 

gemaakt om nog meer samen te werken. Met beide boten  

kunnen we nu groepen van 24 personen meenemen. We hebben 

onlangs al een gezamenlijke vaartocht verzorgd naar 

Schiermonnikoog, de gasten vonden het prachtig. 

De Dr. Ir. S.L. Louwes is een zgn. motorstrandreddingboot van de 

Eierlandklasse en is van teakhout gemaakt. Zij heeft van 1959 tot 

1994 dienst gedaan op station Zandvoort. Gebouwd in 1959, met 

een lengte van 10,33 lang en een diepgang van 60 centimeter kan 

ze bijna overal komen. De Louwes ligt aan de binnenkant van de 

dijk bij de KNRM en werkt ook al jaren samen met de KNRM. We 

kunnen elkaar op deze manier mooi versterken. Er komt binnen-

kort op onze website een plaatsje voor de Louwes met contact-

gegevens. We hopen zo de kosten van de Louwes ook een beetje 

te kunnen dekken. Houdt onze website en de socials in de gaten!   

Esther Toxopeus 

Van het bestuur 
Het vaarseizoen is, net als vorig jaar, wat traag van start 

gegaan. Slecht weer (harde wind en regen) hebben er voor 

gezorgd dat er voor een deel maar weinig belangstelling 

voor onze geprogrammeerde tochten was. Daarentegen 

wisten groepen ons goed te vinden om apart een tocht te 

boeken. Gelukkig begon in de loop van augustus de zon te 

schijnen en werd het warmer en direct kregen we weer 

inschrijvingen voor onze tochten. Ook hebben we weer 

geregeld asverstrooiingen mogen verzorgen; dat is een erg 

dankbare activiteit. 

Nadat we dit voorjaar nieuwe statuten hebben gekregen, 

zijn we aan de slag gegaan met een huishoudelijk reglement 

en een “Handboek Gebroeders Luden”. Er waren zo 

langzamerhand veel verschillende regelingen ontstaan en 

het leek ons goed om die te bundelen in één document. 

Allemaal beter voor het overzicht en zeer praktisch voor de 

introductie van nieuwe vrijwilligers. Op dit moment wordt 

ook ons Beleidsplan geactualiseerd, waarin we ook ingaan 

op het 60 jarig bestaan in 2025 van de Gebroeders Luden.  

Helaas hebben we op dit moment te maken met een wat 

groter dan normaal verloop van vrijwilligers, om 

verschillende redenen overigens. En ook onze schippers 

willen wel eens met vakantie. Gelukkig zijn er mannen van 

de KNRM zo vriendelijk geweest om bij ons in te vallen als 

schipper. Het zou daarom mooi zijn als we er weer een 

aantal vrijwilligers bij kunnen krijgen. We maken hier actief 

werk van, zie hiervoor ook de tekst in het blauwe kader. 

Onze jaarlijkse donateursdag houden we tegelijkertijd met 

de open dag Bedrijven Lauwersoog op zaterdag 16 

september. We hebben een stand bij onze Stuurhut aan de 

Haven 26 en vanaf 10:30 varen we met de Gebroeders 

Luden vanaf onze vaste ligplaats kleine tochtjes voor onze 

donateurs en andere belangstellenden.  

Rik Timmer, secretaris 

De Dr. Ir. S.L. Louwes 

Van de voorzitter                                  Nico Bakker 
 

Waarde lezer, 

In 1969 is de Lauwerszee afgesloten van de Waddenzee. 

De Lauwerszee werd het Lauwersmeer. Consequentie was 

toen ook dat de ligplaats van de gebroeders Luden 

verplaatste van het Friese Oostmahorn naar het Groninger 

Lauwersoog. Deze verplaatsing deed enige stof opwaaien 

in de relatie tussen Friezen en Groningers maar 

uiteindelijk gaf een ligplaats aan de open zee de doorslag. 

De aanleg van de Lauwersmeerdijk was een gevolg van het 

Deltaplan dat werd aangenomen na de overstromings-

ramp in Zeeland en Zuid-Holland in 1953. De dijk werd 

aangelegd naar toenmalige maatstaven en zou decennia 

lang mee moeten kunnen. Nu is de tijd daar om deze dijk 

aan te passen aan de huidige tijd. Op Lauwersoog is een 

bezoekerscentrum ingericht om deze dijkverzwaring 

uitgelegd te krijgen. Een bezoek aan dit centrum is zeker 

de moeite waard. Waar de betrokken waterschappen 

bezig zijn om de zeedijk up to date te houden zijn wij bezig 

om de Gebroeders Luden up to date te houden. Daartoe 

hebben wij vrijwilligers nodig. Elders in deze nieuwsbrief 

komen we daar op terug. 

 

 Uit de historie 

 

Vrijwilligers gezocht! 
Heb jij een passie voor maritieme geschiedenis en wil je een 

actieve rol spelen in het behoud van ons varend erfgoed? Dan zijn 

wij op zoek naar jou! De Gebroeders Luden is een schip van al 

bijna zestig jaar oud en verkeert na al die jaren nog steeds in de 

originele staat. Wij organiseren regelmatig mooie tochten vanuit 

Lauwersoog en we hebben een divers team van enthousiaste 

vrijwilligers nodig om onze missie te ondersteunen. Of je nu een 

ervaren schipper, stuurman/vrouw, machinist, opstapper of 

handige doe-het-zelver bent, je bent van harte welkom om deel uit 

te maken van ons team. 

 

Functies: 

• Schippers en stuurlieden: heb je ervaring met het besturen 

van schepen en ben je bekend met de waterwegen rondom 

Lauwersoog? Als schipper of stuurman/vrouw speel je een 

cruciale rol in het veilig navigeren van ons varend erfgoed 

tijdens onze tochten. 

• Machinisten: ben jij technisch onderlegd en heb je kennis van 

de machinerie aan boord? Als machinist ben je 

verantwoordelijk voor het goed functioneren van de 

motor(en) en andere technische systemen aan boord. 

• Opstappers: houd je van het omgaan met mensen en wil je 

bijdragen aan een geweldige ervaring voor onze gasten? Als 

opstapper verwelkom en assisteer je onze gasten aan boord, 

zorg je voor hun comfort en veiligheid en deel je jouw kennis 

over het schip en de omgeving. 

• Handige Doe-Het-Zelvers: ben je handig met gereedschap en 

heb je een passie voor restauratie en onderhoud? Jouw 

vaardigheden zijn van onschatbare waarde voor het behoud 

van ons varend erfgoed. Samen werken we aan het in stand 

houden van de oorspronkelijke charme en functionaliteit van 

onze schepen. 

 

Wat wij bieden: 

• Een unieke kans om deel uit te maken van een leuk team dat 

zich inzet voor het behoud van ons maritieme erfgoed. 

• De mogelijkheid om je vaardigheden en kennis te delen en 

verder te ontwikkelen. 

• Prachtige tochten langs de wateren van Lauwersoog, waarbij 

je kunt genieten van het adembenemende uitzicht en de 

zeelucht. 

• Een inspirerende en dynamische omgeving waar je nieuwe 

vriendschappen kunt sluiten en mooie herinneringen kunt 

creëren. 

 

Voor meer informatie over deze vrijwilligersfuncties of om je 

interesse kenbaar te maken, kun je contact opnemen met Rik 

Timmer via telefoonnummer 06-46235345 of een berichtje sturen 

naar info@gebroeders-luden.nl. We kijken ernaar uit om je te 

verwelkomen aan boord van de Gebroeders Luden en samen 

geschiedenis te schrijven! 

 

Doe mee en draag bij aan het levend houden van ons 

nautisch verleden! 
 

 


